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Samen sterker Palliatieve zorg 
midden in de 
samenleving 
midden in de wijk      
 
De laatste maanden van het jaar 
vragen we expliciet aandacht voor 
palliatieve zorg. In het politieke 
debat maar ook publiekelijk via de 
week van de palliatieve zorg en de 
campagne Leven tot het laatst in 
de landelijke media. Wij geloven 
in een samenleving waar iedereen 
altijd kan rekenen op zorg in de 
laatste levensfase, thuis of bij 
ons in het hospice. Samen sterk 
voor een toekomstbestendige 
zorg komt tot stand door onze 
onderlinge verbinding in onze 
regio. Met de inwoners, onze 
vrijwilligers, ondernemers en de 
Stichting Vrienden van hospice 
Bardo. In de laatste fase zien we 
graag dat mensen zo lang mogelijk 
kunnen leven zoals zij dat het liefst 
willen. Daar zet Bardo zich van 
harte voor in.

Simone Koops-Ouwerkerk, 
directeur

	 In dit nummer onder andere:

•	 Hoe zijn we samen sterker?
•	 Interview Stephanie Oostveen,  
	 manager zorg
•	 Palliatieve zorg in the spotlight

‘Nobody cares how much you know, until 
they know how much you care’ 

Met dit citaat van Theodore Roosevelt opende ik mijn 
workshop op het Nationaal Congres Palliatieve Zorg 
dat in oktober plaatsvond. Dit citaat is een mooie 
woordspeling die ons op het spoor zet van waar het 
om draait bij het bieden van zorg. Om goede zorg te 
bieden hebben we oprechte aandacht (care) voor de 
ander nodig. Zolang dat er niet is, kunnen we nog 
zoveel weten (know), maar komt die kennis niet tot 
z’n recht. We zien de ander namelijk niet als 
medemens, maar als puzzel die met onze kennis 
opgelost moet worden.

Oprechte aandacht voor de ander, is oog hebben voor 
meer dan ‘het medische probleem’. Ik was afgelopen 
week in het MUNCH museum in Oslo met een aantal 
verpleeghuisbewoners. We gebruikten kunst als 
gespreksopening voor dingen die ons bezig kunnen 
houden. 

Bij het schilderij ‘Angst’ ontstond een boeiend gesprek 
over persoonlijke ervaringen die we vaak niet zo 
makkelijk delen. Hoe velen van ons angsten hebben, 
maar daar niet zo vaak met anderen over praten. 

Bijvoorbeeld over hoe het is om afhankelijk te zijn of te 
worden van hulp van anderen. Terugblikkend op het 
gesprek zei een van de deelnemers: ‘In het gesprek 
hebben we elkaar geholpen om moed te vinden om 
te delen wat er speelt. Toen ik merkte dat anderen ook 
angsten hadden, ervoer ik vrijmoedigheid om ook over 
mijn eigen angsten te praten.’ 

Hoe belangrijk het ook is om elkaar te zien als 
medemensen met eigen ervaringen, het is niet het 
complete plaatje van zorg. Net zoals je moeilijk met 
één hand kunt klappen, kun je zorg niet alleen bieden 
met medemenselijkheid. Hoewel dat, zoals het citaat 
ons ook vertelt, wel het startpunt is of moet zijn. 

Kennis en kunde blijven onontbeerlijk. Vandaar ook 
dat het me enorm bemoedigde om op het Nationaal 
Congres te horen dat er steeds meer scholingen over 
palliatieve zorg beschikbaar zijn en gevolgd worden.  
Om zorg tot zijn recht te laten komen, moeten we 
samen met onze medemens kijken wat er samen met 
anderen aan palliatieve zorg gewenst is en geboden 
kan worden. Alleen op deze manier wordt ‘samen’ pas 
echt sterker.   

Christiaan Rhodius november 2024, arts bij Bardo
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Maarten is al directeur van Maatvast vanaf 2013. Eind dit jaar gaat hij van zijn 
pensioen genieten. Na 11 jaar draagt hij het stokje over. Toen hij hier kwam 
was er nog geen Maatvast zoals we dat vandaag kennen. ‘Nee ik was eerst 
alleen. Een deel van de locaties zat bij MeerWaarde, een deel bij de 
gemeente en een deel waren zelfstandige dorpshuizen. In de loop van de 
jaren zijn we uitgegroeid van 18 naar 26 locaties in één organisatie. Van 100 
vrijwilligers naar 400  en 77 medewerkers. Hij heeft het van de grond 
opgebouwd tot het Maatvast van nu, tot “zijn Maatvast”. ‘Van belang zijn de 
meest kwetsbare mensen in de samenleving. Dat is het speerpunt van 
Maarten: het verbeteren en versterken van de sociale samenleving. Cohesie, 
de mate waarin men zich met elkaar in hun omgeving verbonden voelen.’

Waar bent u nu het meest trots op?
Wat zijn de wapenfeiten? ‘De verbinding met de samenleving. In Corona tijd 
moesten we dicht en dat past niet bij onze DNA. Ik merkte dat we gemist 
werden. De eenzaamheid is dodelijker dan obesitas. Toen werd echt 
duidelijk hoe belangrijk de verbinding is. We hebben nu 11.000 bezoekers 
per maand. Kijk alleen al naar onze maaltijdprojecten. Van jongerencentra 
tot het wijkcentrum ‘t Rietland. Van jong tot oud: diversiteit van de 
basisschoolleeftijd tot pubers en ouderen. De modelbouwclub en 
schaakclub. In de Nieuwe Silo in Hoofddorp kennen we weer andere 
leeftijdsgroep. In de kleinere dorpskernen zien we meer mensen tussen 
de 30 en 50, zoals in Beinsdorp. Alles speelt zich daar af in het dorpshuis. 
Iedereen is welkom van jong tot oud. Wie door Haarlemmermeer rijdt komt 
Maatvast steevast tegen: in de dorpskernen, jongerencentra, wijkcentra en 
dorpshuizen.

Naam Maatvast
‘De naam Maatvast komt van Gerda Popke, beheerder van het eerste uur  
en betekent Maatschappelijk Vastgoed. Ik krijg alle vierkante meters voor 
beheer en exploitatie, maar daar wil ik ook wat mee doen. Onze nieuwsbrief 
draagt heel erg bij aan onze bekendheid voor de inwoners van 
Haarlemmermeer zowel in print als digitaal.

Hoe bekostigt Maatvast haar activiteiten? 
•	 subsidies van de gemeente, daar betalen we de huur van  
	 voor onze locaties
•        verhuur van de locaties
•        horeca omzet 
Alle extra dingen die we doen (burendag ed) die financieren we met 
fondsen, zoals het Rabo Coöperatiefonds. We laten zien met de nieuwsbrief 
wat we doen en welke extra activiteiten we ondernemen zoals de burendag. 
‘Vroeger hadden we in Den Haag De Posthoorn. Nu zetten we vooral ook 
social media in en benaderen 1000 abonnees met de nieuwsbrief.’

Elkaar ontmoeten                                                                                                                          
Er zijn veel mensen alleen met als centrale vraag: ‘We kennen de buren niet.” 
Hoe vind ik nu mijn weg? We hebben bijvoorbeeld een kookgroep in 
Lisserbroek, daar ontmoeten mensen elkaar om vervolgens ook op een 
andere manier met elkaar op te trekken. In De Boerderij hebben 4 mensen 
samen een abonnement op Netflix genomen. Dat versterkt de samenhang 
in zo’n wijk. Wandelgroepjes, maaltijdbijeenkomsten, taallessen of yoga.  
Een man shopt 3x per week bij de maaltijden. Eten verbindt. Pannenkoeken 
bakken en samen eten. De sociale ontmoeting is essentieel en ook de 
ideeën van de inwoners. Dat alles krijgen we nooit voor elkaar zonder onze 
betrokken vrijwilligers.’

Vrijwilligers zijn cruciaal                                                                                                          
Hoe werven jullie de vrijwilligers? ‘Via Haarlemmermeervoorelkaar en mond 
op mond reclame. Haarlemmermeer heeft ook iets dorps en de 
ondernemers dragen ons een warm hart toe. Hoofddorp groeit hard, de 
dorpjes houden hun eigen dorpse karakter. De sociale cohesie wordt een 
groter vraagstuk omdat mensen steeds langer thuis blijven, dus zullen we 
misschien wel maaltijden gaan bezorgen. Palliatieve zorg en leven met 
elkaar gaat een steeds groter beroep doen op het sociaal domein. Maatvast 
kan de faciliteiten bieden door meer in die kernen te gaan zitten en de 
ruimte bieden. We gaan in de toekomst een rol spelen in de preventieve 
zorg, op thuisniveau. Het boodschapje dat voor ze gedaan wordt. Want de 
zorg wordt onbetaalbaar, dus moeten we het anders organiseren. Wij 
moeten zorgen dat de faciliteiten op orde zijn, veel decentraler. 
Haarlemmermeer geloofde in Maatschappelijk Vastgoed. Voor de toekomst 
is preventieve zorg cruciaal, waarbij de potten ook op 1 hoop moeten. 
Maatvast biedt de vierkante meters.’

Er zijn veel partijen in Haarlemmermeer, MeerWaarde, De Zorggroep, 
Mantelzorg en Meer. Maatvast is geen hulpverlener, maar faciliteert vooral. 
Door de netwerklunches kennen we elkaar beter. Alcoholverslaving is een 
groot probleem, onze beheerders zijn opgeleid om dat te herkennen.  
De te bieden zorg is aan de zorgprofessionals. 

Beheer en exploitatie is de kern van Maatvast.  
Verbinden met een warm welkom... Maarten is heel positief over recente 
ontwikkelingen. Een aantal dorpen is heel actief. Wet - en regelgeving  
wordt steeds ingewikkelder. Beheer en exploitatie is de kern. De beheerders 
regelen het op elke locatie met de vrijwilligers. 50 uur open door de 
vrijwilligers. Maarten vindt dat een soort eer van jarenlang bouwen.  

Bardo ontmoet
Maarten Askamp, directeur 
bestuurder van Maatvast   
 
In elke Bardo Nieuwsbrief spreken we mensen die zich  
met hart en ziel inzetten voor het maatschappelijk, sociale 
domein in Haarlemmermeer. Hoe groeien we met elkaar in 
het Haarlemmermeerse netwerk naar een compassievolle 
samenleving? Maarten Askamp, directeur van Maatvast, 
vertelt erover vol passie en enthousiasme: door mensen  
te verbinden met tal van activiteiten.
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Heeft u een mooie ervaring of bijzonder 
verhaal over de zorg of ondersteuning van 
Bardo en wilt u deze delen in de nieuws-
brief? Mail dan naar info@hospicebardo.nl. 

Samen lichter
Hetzelfde delen in het verdriet   
 
Twee keer per jaar starten we in Bardo een rouwgroep voor de nabestaanden van 
Ondersteuning Thuis en patiënten van de Ondersteuning Thuis, of opgenomen 
in hospice Bardo. In 6 bijeenkomsten komt de rouwgroep bij elkaar om te praten 
over en te luisteren naar wat u beleeft na het verlies van een dierbare.  
Lees hier het verhaal van Max, een van de deelnemers.

 
Drie maanden na het overlijden van Claudia, mijn vrouw, ontvang ik een 
uitnodiging van Bea om deel te gaan nemen aan nabestaanden avonden. Het 
idee is om in een klein, vast groepje van mensen die onlangs hun partner hebben 
verloren een aantal avonden bij elkaar te komen. Het worden bijzonder fijne en 
nuttige avonden. Eens in de zes weken, vijf nabestaanden, Bea en Myra. Het is 
heel mooi om te ervaren hoe het vanaf de eerste avond tussen ons klikt. We 
hebben allemaal ons verhaal, ons verdriet en onze worsteling om ons leven weer 
op te pakken. Vaak is er maar een half woord nodig, we begrijpen elkaar, we 
hebben hetzelfde meegemaakt, we maken nu hetzelfde door. Ieder op zijn of 
haar eigen manier en toch hetzelfde proces. We delen verhalen, emoties, muziek, 
gedichten. Ik kom tot ontdekking dat mijn gevoelens, mijn verdriet, mijn 
boosheid soms, mijn machteloosheid niet uniek zijn. We ervaren het allemaal.  
Dit besef, deze avonden met lotgenoten zijn heel helend voor mij geweest.  
De intensiteit van het verdriet wordt er niet minder om. De gesprekken helpen 
wel om er, in mijn eigen tempo, mee om te leren gaan. 

En dan overlijdt Jan, één van de mannen in ons groepje. Onverwachts, net nu het 
leek alsof hij weer wat meer grip kreeg op zijn toekomst. Iets meer dan een jaar na 
het overlijden van zijn vrouw is hij weer bij haar. We zijn naar zijn uitvaart gegaan, 
een verdrietig maar ook mooi moment omdat we het afscheid van hem met 
elkaar deelden.

Na een jaar hebben we de bijeenkomsten afgesloten. We gaan verder op onze 
eigen weg. De bijeenkomsten hebben mij enorm geholpen om die eigen weg 
weer te kunnen gaan. Het zal enorm moeilijk blijven, het verdriet, het gemis van 
Claudia en de leegte zullen niet verdwijnen. Ik zal er mee leren leven, het is nog 
een lange en moeilijke weg. 

Bea en Myra, enorm bedankt voor het organiseren van deze avonden, voor jullie 
liefdevolle warmte en gastvrijheid, voor jullie luisterend oor. Bedankt dat ik hierbij 
mocht zijn. Ik ben jullie hier heel dankbaar voor, jullie hebben een waardevol 
verschil gemaakt. Ik weet dat ook de volgende bijeenkomsten, in een andere 
samenstelling, van grote waarde voor de deelnemers zullen zijn.  

Een prachtig 
huwelijk
Er gebeurt van alles in Bardo 
maar voorop staan altijd de 
patiënten en hun naasten. Heel 
bijzonder was het huwelijk dat 
in huis gesloten werd tussen 
Michel Broersma en Helma 
Jansen. Een dag vol liefde en 
blijdschap. Wij zijn erg trots dat wij 
een bijdrage aan mochten leveren  
aan dit stralende paar! 

Ervaringen die ontroeren, die we tegenkomen in de zorg voor onze patiënten en naasten en met elkaar, delen 
we ook graag met u. Naast de zorg die we in Bardo en bij mensen thuis verlenen zijn er geweldige initiatieven 
van patiënten, naasten en ondernemers die maatschappelijk verbinden. Initiatieven die vaak verrassen. Leven 
in de laatste fase verdient alle comfort die direct verband houdt met de zorg en ondersteuning die we kunnen 
bieden. Hieronder een paar voorbeelden met grote dank aan de patiënten en familie.

Bardo: Een omgeving vol geur  
en kleur. Binnen en buiten
We zeggen het in en om huis met bloemen en planten. Onze 
bloemen- en tuinvrijwilligers steken al hun creativiteit om de 
omgeving voor patiënten en naasten zo fleurig mogelijk te maken. 
In heel het huis werden de planten vernieuwd in mooie potten en 
manden. Daarnaast zijn er steevast verse bloemen in huis en op de 
kamers. Elk jaar in november worden er bij hospice Bardo in 
Hoofddorp vele dozen met bloembollen bezorgd, o.a. door Royal de 
Ree Holland, In de dozen zitten heel veel tulpen, maar ook narcissen, 
krokussen en hyacinten. Het tuinvrijwilligers team van Bardo plant 
deze bloembollen in de twee tuinen van het Bardo complex. Dit is elk 
jaar een behoorlijke klus. De bloembollen zijn verpakt in zakken, met 
aan de buitenkant de soort en de kleur van de betreffende bol. Met 
een tuinschop worden ruime plantgaten gemaakt, die vervolgens vol 
gezet werden met de inhoud van een zak bloembollen. Afhankelijk 
van de soort, worden de bollen afgedekt met een dun of dikker laagje 
aarde. Met deze werkwijze ontstaat er in het voorjaar overal in de tuin 
een mooie toef bloemen. Na de winter, komen in maart de 
bloembollen massaal boven de grond uit. In april bloeien de meeste 
bolbloemen en zien de Bardo tuinen er kleurrijk uit. 

Peter Milenaar, tuinvrijwilliger 

Bardo verbindt 
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Bardo zorgt  
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Donatie van Toolenburg 
 
Bardo wordt ondersteund door tal van ondernemers uit Haarlemmermeer.  
Al jarenlang helpen de winkeliers van Toolenburg door op hun toonbank 
een pot neer te zetten, waarin het winkelend publiek een kleine donatie 
kan doen voor Bardo. Dat leverde maar liefst het bedrag van € 692,- op.  
We kunnen de winkeliers en de bezoekers niet genoeg bedanken voor 
hun niet aflatende ondersteuning. Dank je wel.

Vishandel Toolenburg
Ridder’s Kaashuis
Keurslager Ilja Kattenberg
Bruna Toolenburg
Ambachtelijke bakkerij Van Leeuwen
Toolenburg Kapper
Keijzer Optiek			 
Etos Toolenburg		
Bloemenstudio Pierrot

 

Deelnemen aan het  
laatste stukje leven...
Sinds 1 juli 2024 versterkt Stephanie Oostveen als 
leidinggevende zorg het team van Bardo. In haar 
introductie stelt ze ‘100%’ voor haar nieuwe baan te gaan, 
maar ziet ook haar grenzen. Stephanie heeft inmiddels 
kennis gemaakt met alle medewerkers en vrijwilligers.   

‘Ik heb mijn lat erg hoog liggen. Ik reflecteer elke dag waar ik trots 
en minder trots op ben. Thuis laat ik dat achter me, de ene keer lukt 
het beter dan de andere keer. Ik ben een denker en dan gaan er 
allerlei radertjes in mijn hoofd. Maak kennis met Stephanie.

Een breed palet: 3 lijnen die samenkomen
‘Het is en en en en. Hier is het voordeel t.o.v. mijn vorige baan dat ik 
in Bardo blij en content en niet helemaal uitgeput ben.’ Stephanie 
heeft 3 lijnen in haar rijke arbeidshistorie in de zorg als rode draad. 
Als docent, als leidinggevende/ team coördinator En als 3e als 
verpleegkundige oncologie en hematologie. Ik draag bij aan de 
lessen die gegeven worden tijdens de cursus. palliatieve scholing 
voor verzorgenden en verpleegkundigen. Alle lijnen komen hier in 
in Bardo samen. In 2003 is zij vanuit het midden van het land 
verhuisd hiernaartoe. 40 uur werken en 20 uur in file staan en een 
samengesteld gezin was pittig. ‘Na jarenlang als verpleegkundige 
gewerkt te hebben stapte ik over naar de functie van praktijk-
opleider bij verschillende organisaties en in ziekenhuizen. Daar was 
ik vaak het laatst binnen gekomen en wisselde regelmatig van plek. 
Op een gegeven moment ben ik naar het Rode Kruis ziekenhuis 
gegaan als verpleegkundige oncologie/hematologie en behaalde 
mijn HBO V niveau 6. Als vervolg wilde ik graag de verpleegkundig 
specialistenopleiding doen. Maar helaas waren er geen, opleidings-
plek en financiële middelen.’ 

Bardo maakt het compleet
Dat wat hier gebeurt aan zorg en aandacht, zie je nergens zo. Dat 
maakt het verschil. Voor iemand zorgen is heel waardevol. Het zit in 
je: op vakantie loop ik weleens een ziekenhuis binnen, en ga ik op 
een poli zitten om te kijken wat er gebeurt. Al mijn specialismen als 
zorgprofessional, oncologie-hematologie verpleegkundige, mijn 
ervaring als leidinggevende en mijn docentschap verpleegkundige. 
Het komt hier allemaal voorbij.  

 
 

Voelbare passie
‘Buiten het leidinggeven aan een betrokken verpleegkundig team, 
pak ik een rol in de scholingen palliatieve zorg. Ik wil graag 
bijdragen leveren aan hospicezorg/palliatieve zorg. Het is het 
laatste wat je kan doen voor iemand en aan het laatste stukje van 
iemands leven deel te mogen nemen zoals hij/zij wil. Eigenlijk is in 
het ziekenhuis mijn passie voor terminale/ palliatieve patiënten 
ontstaan. Ik was met familie aan het te waken bij één van de 
patiënten. Ik zat op een bureau, en heb daar mijn hele dienst 
gezeten totdat de patiënt overleed. Ik vond dat zo mooi. Voor een 
andere patiënte keken we naar wat we voor haar zoontje van toen 
10 maanden oud konden achterlaten. Prachtige doos gemaakt vol 
met herinneringen aan de moeder. 
We gaan gelukkig wel steeds meer praten over de dood als 
onderdeel van het leven en stellen de vraag: hoe gaat het met je? 
Dat zwijgtaboe moet van tafel. We moeten naar een samenleving 
toe waar die ene patiënt kan zeggen: ‘ik wil dat iemand koffie met 
mij komt drinken.’ 

Waarden van Stephanie: eerlijkheid, vertrouwen, jezelf en samen 
zijn, durven zeggen, afspraak is afspraak.  Die maken dat jij een 
brenger bent. Je werk verbreden en jezelf ontwikkelen maakt ook 
dat je op andere manieren in contact komt. Rust hier in huis heerst, 
het gaat allemaal om de kwaliteit van de patiënt. 

Ben je benieuwd naar werken bij Bardo? Laat het Stephanie 
weten via soostveen@hospicebardo.nl. Sowieso is iedereen welkom 
om eens bij ons binnen te lopen en de sfeer te proeven. Als 
verpleegkundige bij Bardo verwachten we dat je plezier uitstraalt 
en op een betrokken en liefdevolle wijze werkt. Je hebt al wat 
werkervaring en bent gewend om zorg te verlenen in complexe 
situaties. Ook heb je affiniteit of ervaring met zelfsturing, hierin  
ga je zelfstandig en besluitvaardig te werk. Daarnaast:
>  Heb je een diploma verpleegkunde (mbo-4 of hbo)
>  Heb je een BIG-registratie
>  Vind je het niet erg om in een onregelmatig rooster te werken 	
    (dag-, avond-, weekend- en nachtdiensten)

Alle vacatures vind je op werkenbijamstelring.nl/vacatures  

 

mailto:soostveen%40hospicebardo.nl?subject=
https://www.werkenbijamstelring.nl/vacatures
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Tentoonstelling  
Doe ik het goed? Komt het goed?
 
Iedereen is in Bardo van harte 
welkom om de sfeer te proeven en 
een kijkje te komen nemen. We 
vinden het heel belangrijk om met 
u in gesprek te kunnen gaan over 
dood en leven en wat we voor u 
kunnen betekenen. Daardoor 
weten straks méér mensen wat 
palliatieve zorg is, en wat het voor 
hen kan inhouden. Zodat 
uiteindelijk iedereen op het juiste 
moment de juiste zorg krijgt.  
 
 

 
Net als Adamas Centrum en C. 
grepen we daarom de kans met 
beide handen aan om de 
tentoonstelling “Doe ik het goed” in 
het Trefpunt van ons huis te halen. 
Ouders willen het beste voor hun 
kind, Maar hoe blijf je jezelf als je 
langdurig of chronisch ziek bent? In 
Nederland leven zo’n acht miljoen 
mensen met een chronische ziekte 
als MS, reuma, diabetes en kanker. 
Onder hen zijn veel ouders, maar 
binnen gezinnen is het zorgzaam stil. 
Ouders doorbreken de stilte met  

 
de huiskamer foto expositie hierover 
wil ik wel praten.  
Zij vertellen via foto’s hun verhaal om 
daar vervolgens met elkaar over in 
gesprek te gaan. We maken u van 
harte deelgenoot van deze expositie.  
 
U kunt tot het einde van het jaar in 
ons Trefpunt gratis binnenlopen op 
elke donderdag van 10.00-11.00 uur. 
De foto’s en gesprekskaarten geven 
desgewenst een aanzet tot het met 
ons praten over langdurige ziekte en 
ouder zijn.  

Bekend maakt 
bemind
 

Campagne 
‘Leven tot 
het laatst’ 
 
Als je hoort dat je niet meer beter zult 
worden schrik je natuurlijk. Maar dan is er 
palliatieve zorg met als doel dat jouw leven 
zo fijn en goed mogelijk blijft. Want al wordt 
je lichaam niet meer beter, je leven kan je 
nog veel te bieden hebben. Met de 
campagne ‘Leven tot het laatst’ willen we 
palliatieve zorg voor iedereen in Nederland 
vanzelfsprekend maken. Je kunt de campagne zien op televisie,  
in huis-aan huis bladen, dagbladen en magazines en social media.  
Misschien heb je al de tv-spot gezien op tv of in de krant.  
 
De mensen die eraan hebben meegewerkt zijn zelf patiënt en 
vertellen hun verhaal. De bewustwordingscampagne laat zien hoe 
normaal het is om zorg te krijgen en erom te vragen. Je hele leven 
lang, ook als je niet meer beter wordt. De campagne belicht de vier 

dimensies van palliatieve zorg: lichamelijk, psychisch, sociaal en 
zingeving. Zo weet Nederland straks om welke zorg het gaat.  
 
De kleine dingen die belangrijk zijn in een mensenleven staan 
centraal. Zo laten we zien dat je, dankzij zorg nog zo goed mogelijk 
kunt blijven leven tot het laatst. Kortom, een campagne die aanzet tot 
nadenken en die palliatieve zorg op een menselijke manier dichtbij 
brengt. Zelfs als je er nog niet direct mee te maken hebt.  
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Aan deze nieuwsbrief werkten mee: opmaak Buro IK drukwerk Drukkerij Groen verspreiding Intermail fotografie Archief Bardo,  

Riemke Koemans bijdragen Christiaan Rhodius, Maarten Askamp, Peter Millenaar, bloemenvrijwilligers, Léonie Schutter, Freepik,  

Amanda van ‘t Hul, Maxine Voorneveld, Stephanie Oostveen, Bea Zijlmans, Ingeborg Robijn redactie Christiaan Rhodius, Simone Koops-

Ouwerkerk en Majo van der Meijden.

Colofon: Bardo ondersteunt en zorgt voor mensen die niet meer te genezen zijn. In het hospice en thuis. Daarnaast ontwikkelt en 

deelt Bardo actief haar kennis en kunde over palliatieve zorg. Deze nieuwsbrief van Stichting Bardo en Stichting Vrienden van Hospice 

Bardo geeft donateurs en belangstellenden recente informatie over ontwikkelingen bij Bardo. Wil je je uitschrijven, je gegevens laten 

wijzigen of de nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? Laat het ons weten via info@hospicebardo.nl of tel. 020 - 333 4700. 

Adres Bardo:  Burgemeester Jansoniushof 11  •  2131 BM  •  Hoofddorp  •   Tel. 020 - 333 47 00  •   www.hospicebardo.nl

Van januari t/m september 2024
Opnames hospice	 72
Komend van thuis	 28
Komend van Spaarne Gasthuis	 20
Komend van andere ziekenhuizen/verpleeghuis	 11 
Komend via casemanagers ondersteuning thuis	 8
Komend van elders	 5
Overleden in hospice	 71
Ontslagen uit hospice	 2
Gemiddelde verblijfsduur hospice (dagen) 	 30,7
Kortste verblijfsduur hospice (dagen) 	 1
Langste verblijfsduur hospice (dagen) 	 155
Gemiddelde leeftijd bij opname (jaar)	 75
Jongste patiënt hospice	 43
Oudste patiënt hospice	 98

Bardo in cijfers

Uit de vrijwilligersraad    
Zaterdag 21 september jl. was het weer een stralend 
‘jubilarissen-moment’ binnen Bardo. Simone en de 
coördinatoren waren er natuurlijk en namens de 
verpleegkundigen sloot Jackie even aan.

Als voorzitter van de vrijwilligersraad was ook ik 
hierbij aanwezig en mocht meegenieten van de 
mooie verhalen van onze Jubilarissen in de zin van: 
wat heeft jou bij Bardo gebracht: 5-10-15 en 20 jaar 
geleden!! Heel mooi én respect voor al deze 
jubilarissen maar zeker ook voor eenieder die zich 
inzet voor Bardo.  

Op de foto v.l.n.r. en achter naar voren: Lies, Hans, Ank, 
Tineke E., Kea, Caroline, Margriet, Ria en Emmy. Ook 
jubilerend, maar niet op de foto: Carmel, Rita, Ton, Kees, 
Tineke K., Jo, Trea, Jolien, Eudia, Francis en Martine.
 
DANK VOOR JULLIE TROUWE INZET!! 

Verder nieuws vanuit de Vrijwilligersraad
Meet & Greet heeft weer een mooi aantal nieuwe 
aanmeldingen van vrijwilligers op alle fronten 
opgeleverd. Fijn en bijzonder dat ook voor deze 
bijeenkomst vele vrijwilligers zich hebben ingezet 
om er een succesvolle bijeenkomst van te maken 
door o.a. het verzorgen van de diverse heerlijke 
zoete én hartige hapjes, een drankje hier en een 
praatje daar. Fantastisch!

Namens de Vrijwilligersraad
Ingeborg Robijn, voorzitter vrijwilligersraad

 

Volg ons op:  
  HospiceBardo	

  HospiceBardo	

  @HospiceBardo

 

 

Giften
Wat fijn dat we van zoveel mensen en ondernemers een gift  
voor Bardo hebben ontvangen. Mede dankzij deze giften kan 
het werk van Bardo worden voortgezet en uitgebreid. 

Wil je ook een gift overmaken of Vriend worden? 
Dat kan via rekeningnummer NL89 RABO 0324 5720 93 ten  

name van Stichting Vrienden van Hospice Bardo. U vindt alle 

informatie op onze website onder de button doneren.  

https://www.hospicebardo.nl/steun-bardo/

 

NAAM                                                                                                                    		  GIFT	

 

De heer M. Wognum, donatie als waardering voor de verzorging		  250,-  

en aandacht voor vriend dhr. M. Wennardt			 

Mevrouw S. Metzelaar, voor de zorg van dhr. N Bijnsdorp		  25,-	

Familie Raaphorst, donatie voor het personeel		  520,-	

Mevrouw M. van Leeuwen-Foks, collecte tijdens uitvaartplechtigheid 	 285,- 

echtgenoot, dhr. J.A. van Leeuwen		

Donaties in liefdevolle herinnering aan mevrouw J. van Doorn-Anssems 	 1.387,- 

Mevrouw W.J.A Ypma Snijders als dank voor de fantastische hulp,		  1.000,-  

goede gesprekken en liefde. Wat een prachtige plek is dit!			 

Donatie van de heer en mevrouw P. van der Eijk, opbrengst giften 		  579,- 

t.g.v. hun 60-jarig huwelijk			 

De heer Supheert, als dank voor de goede zorgen voor ms Supheert-Stoof	 500,-	

Donatie uit naam van de heer Postma door familie		  1.000,- 

RK homo-emancipatie, gift n.a.v. optreden Bedside Singers		  50,-	

Anonieme giften		  1.140,-	

Alle teamleden  
van Bardo wensen 
u een warme  
decembermaand én

http://www.hospicebardo.nl
https://www.facebook.com/HospiceBardo
https://nl.linkedin.com/company/hospice-bardo
https://twitter.com/hospicebardo
https://www.hospicebardo.nl/steun-bardo/

