Bardo

Bardo Leest — De dag dat alles anders werd

Bardo Leest

‘Bardo Leest’, de boekenclub van Bardo, neemt boeken als uitgangspunt voor onderlinge ontmoeting
en verdieping. In gesprek zoeken we naar wat inspireert, schokt en vragen oproept. Samen bespreken
we interessante, nieuwe perspectieven die verrijken. Een ieder die wil, kan aansluiten.

De dag dat alles anders werd, Carine Kappeyne van de Copello

Op woensdag 26 augustus bespreken we het boek van
Carine van de Copello. Ontmoet Masie, een kleine muis met
een groot hart, die plotseling zijn broertje Morris verliest. Dit
boek neemt jonge lezers mee op Matsie’s reis door de wereld
van rouw en herstel. door zijn ogen ervaren we hoe het is om
een broer of zus te verliezen en hoe we hiermee om kunnen
gaan.

Inhoud en indruk
Carine Kappeyne van de Capello deelt in dit boek wat broers en zussen in rouw haar vertelden in de
30 jaar dat zij als psychloog kinderen in de rouw werkten

Voel je vrij om aan te schuiven!
Spreekt dit boek je aan en wil je dit met anderen bespreken? Je bent van harte welkom in het
Leerhuis van Bardo!

Datum: woensdag 26 augustus 2026 in boekhandel Stevens hopelijk in

bijzijn van de auteur.

Tijd: inloop vanaf 19.15 uur, start vanaf 19.30 uurjn

Kosten: deelname is gratis

Aanmelden: mail naar leerhuis@hospicebardo.nl

Adres: Nieuwe weg 63, 2132 CM Hoofddorp

Parkeren: Het parkeerterrein bij Bardo is voorbehouden aan het bezoek van patiénten.

Parkeergarage de Vier Meren is op 4 minuten lopen van Bardo.

Wij steunen graag lokale ondernemers in Hoofddorp. Loop daarom langs bij Boekhandel
Stevens of bestel het boek via hun website
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