Bardo

Bardo Leest — Een koffer vol citroenen — Hassnae
Bouza

Bardo Leest

‘Bardo Leest’, de boekenclub van Bardo, neemt boeken als uitgangspunt voor onderlinge ontmoeting
en verdieping. In gesprek zoeken we naar wat inspireert, schokt en vragen oproept. Samen bespreken
we interessante, nieuwe perspectieven die verrijken. Een ieder die wil, kan aansluiten.

Een koffer vol citroenen — Hassnae Bouza.
Op maandag 30 maart 2026 bespreekt Bardo Leest ‘Een koffer vol citroenen.’

Inhoud en indruk

HASSNAE

BU[L}AZ/ZA Het is in een koekjeswinkel op het vliegveld van Casablanca dat Hassnae
& Bouazza zich realiseert dat ze met het plotse overlijden van haar moeder
meer is kwijtgeraakt dan alleen een ouder. In 'Een koffer vol citroenen’
beschrijft ze hun liefdevolle relatie, de rauwe pijn van het verlies, de
wonderlijke begrafenisondernemer met wie de familie opgezadeld wordt en
de zoektocht naar een gelukkig leven zonder een onmiskenbaar thuis.

CITROENEN

Herinneringen aan
mijn moeder

Voel je vrij om aan te schuiven!
Spreekt dit boek je aan en wil je dit met anderen bespreken? Je bent van harte welkom!

Datum: maandag 30 maart 2026

Tijd: inloop vanaf 19.45 uur, start vanaf 20.00 uur

Kosten: deelname is gratis

Aanmelden: mail naar leerhuis@hospicebardo.nl

Adres: Bardo, Burgemeester Jansoniushof 11, 2131 BM, Hoofddorp

Parkeren: het parkeerterrein bij Bardo is voorbehouden aan het bezoek van patiénten.

Parkeergarage de Vier Meren is op 4 minuten lopen van Bardo.

Wij steunen graag lokale ondernemers in Hoofddorp. Loop daarom langs bij Boekhandel
Stevens of bestel het boek via hun website.
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